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Liturgie voor de eredienst op
zondag 14 december 2025 om

10.00 uur in de Martinus Kerk te Halsteren

Voorganger: ds. Karin van den Broeke
Ouderling: mw. Janny van Huizen
Diaken: mw. Lia Rozendaal
Organist: dhr. Edu de Goffau

Koster: mw. Ann Tuynman
Videoteam: dhr. Henk Moerenhout
Gastvrouw mw. Nelleke van de Merbel
Bloemschikking

Derde Advent

Matteils 11: 2-11

Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker.”

Johannes de doper zat inmiddels in de gevangenis en vroeg zich af of Jezus de
langverwachte was. Jezus riep de mensen op om goed om zich heen te kijken.
Wat zien wij eigenlijk? Teken van het koninkrijk van God? Staan wij open voor
Gods weg in deze wereld
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VOORBEREIDING

In stilte luisteren we naar het orgelspel

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars

Aanvangslied 217:1,2en3 (gemeente gaat staan)

1 De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,

vroeg in de morgen.

2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.

3 Door U geschapen om uit U te leven;

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

Groet en bemoediging (beurtspraak)

Voorganger: De Heer zij met u

Allen: Ook met u zij de Heer

Voorganger: Onze hulp is de NAAM van de Heer

Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen

(De gemeente gaat zitten)



Zingen lied 217 :4en 5

4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,

dan stijgt de vreugde van uw welbehagen

in onze wereld.

5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,

dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde

naar de voltooiing

Kyriegebed (met gezongen Kyrié)
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Kyriélied: 463: 1,4,6,7en 8

1 Lichtin onze ogen,
redder uit de nacht,

geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?

4 Bloesem in de winter,
roze dageraad,

wees ons teken dat de
zon verschijnen gaat!

6 Kyrie eleison,

dat Gij u erbarmt,

onze kille koude

met uw licht verwarmt!
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7 Christe eleison,

nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!

8 Kyrie eleison,

wees genadig, Heer!
Breng ons naar de morgen
wacht niet langer meer!

RONDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van het Woord

Lezing uit de Profeten: Jesaja35: 1-10

De woestijn zal bloeien

1-2 De woestijn zal vrolijk zijn, juichen en bloeien. De woestijn zal bloeien als
een lelie. Er zullen prachtige bomen groeien, die net zo mooi zijn als de bomen
op de Libanon-bergen en op de berg Karmel. De woestijn zal zo schitterend zijn
als de akkers van het Saron-dal.

De bewoners van de woestijn zullen zien hoe machtig de Heer is. Ze zullen de
machtige daden van onze God zien.

God zal komen om zijn volk te redden

3 Volk van Israél, houd moed, geef niet op!

4 En zeg tegen de mensen die de moed verloren hebben: ‘Jullie moeten sterk
zijn. Jullie hoeven niet bang te zijn. Want God zal komen om jullie vijanden te
straffen. Hij komt jullie bevrijden.’

5 Als God jullie bevrijd heeft, zullen blinde mensen kunnen zien. En dove
mensen kunnen dan horen.

6 Mensen die niet konden lopen, zullen springen als herten. En mensen die niet
konden spreken, zullen roepen en zingen.

De woestijn zal vol water zijn, door het droge land zullen rivieren stromen.

7 De droge gebieden zullen veranderen in meren. Er zullen rivieren stromen op
plekken waar nooit water was. En er zullen waterplanten groeien op plekken
waar eerst woestijndieren leefden.



Er komt een weg naar Jeruzalem

8-9 Dan zal er een weg lopen naar Jeruzalem, de Heilige Weg. Mensen die niet
doen wat God wil, kunnen die weg niet gebruiken. Want die weg is alleen voor
de mensen die bevrijd zijn door de Heer. Er zullen geen leeuwen of andere wilde

dieren zijn.

10 De mensen die door de Heer bevrijd zijn, zullen terugkomen in Jeruzalem. Ze
zullen stralen van blijdschap, ze zullen juichend de stad binnengaan. Niemand

zal nog jammeren of huilen.

Zingen Psalm85:1,3en4

1 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.

De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.

Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.

God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.

3 Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.

Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,

het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;

de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.

De velden deelt Hij van zijn overvloed,

de Here die ons zegent met zijn goed.

4 Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,

zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.



Lezing uit het Evangelie: Matteliis 11: 2-11

Is Jezus echt de messias?

2-3 Johannes de Doper zat in de gevangenis. Hij hoorde over alle dingen die
Jezus deed. Hij stuurde een paar van zijn leerlingen naar Jezus toe met een
vraag. Ze vroegen: ‘Bent u de messias die zou komen? Of moeten we wachten
op iemand anders?’

4 Jezus zei tegen hen: ‘Ga terug naar Johannes. En vertel hem alles wat je hier
hoort en ziet:

5 Blinde mensen kunnen zien. Mensen die niet konden lopen, lopen rond.
Mensen met een huidziekte zijn weer beter. Dove mensen kunnen horen. Dode
mensen leven weer. En arme mensen horen het goede nieuws.

6 Het echte geluk is voor iedereen die vertrouwen in mij heeft.’

Jezus vertelt over Johannes de Doper

7 De leerlingen van Johannes de Doper gingen weer weg. Toen begon Jezus de
mensen te vertellen over Johannes. Hij zei: ‘Een tijd geleden gingen jullie naar
de woestijn. Waarom gingen jullie daarheen? Toch niet om het riet bij de rivier
de Jordaan te bekijken, dat beweegt in de wind?

8 En toch ook niet om iemand met prachtige kleren te zien? Nee, mensen met
prachtige kleren vind je in een paleis, niet in de woestijn.

9 Waarom gingen jullie dan wel naar de woestijn? Jullie gingen erheen om een
profeet te zien. En luister goed: Johannes is geen gewone profeet.

10 God zegt over hem in de heilige boeken: «lk stuur iemand vooruit. Hij moet
de weg vrijmaken.»

11 Luister goed naar mijn woorden: Er is geen mens op aarde zo belangrijk als
Johannes de Doper. Maar in Gods nieuwe wereld zijn zelfs de gewoonste
mensen nog belangrijker dan hij.’

Zingen Lied 446: 1 (allen), 2 (vrouwen), 3 (allen), 4 (mannen), 5 (allen)

1 Zijt Gij waarop de wereld wacht
of wachten wij een ander?

Zult Gij, een zwakke zonder macht,
als koning heersen in Gods kracht,
ons leiden tot elkander?



2 ‘lk geef aan blinden het gezicht
en oren aan de doven.

Zalig die, door Mij opgericht,
ziende mag lopen in het licht

en horende geloven.’

3 Zijt Gij van wie gesproken is
in de voorbije tijden?

Hoe maakt Gij onze ziel gewis,
dat God door de geschiedenis
voor U de weg bereidde?

4 ‘Kom, die van hopen moede zijt,
die arm zijt van verlangen!

Kom tot het oordeel dat bevrijdt
en 't heil, dat eeuwig u verblijdt,
zult gij om niet ontvangen!’

5 Kom Heer, op wie de wereld wacht,
wij wachten op geen ander.

O kom, een zwakke zonder macht,

als koning heersen in Gods kracht

en leid ons tot elkander.

Overdenking van het Woord

Meditatief orgelspel

Zingenlied 608: len?2

1 De steppe zal bloeien

de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan

vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht



de rotsen gaan open.

Het water zal stromen

het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,

de steppe zal bloeien,

de steppe zal lachen en juichen.

2 De ballingen keren

zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw

tot aan de einden der aarde

€én voor één, en voorgoed

die keren in stoeten.

Als beken vol water

als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen -

die zaaiden in tranen

die keren met lachen en juichen.

GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging - voorbeden - stil gebed - het Onze Vader.

Aansluitend inzameling van de gaven.

1¢ collecte voor Werelddiaconaat Advent (L)
2¢ collecte voor Jeugdwerk plaatselijk
3¢ collecte voor Onderhoud kerken

Tijdens de collecte wordt Ubi Caritas gezongen lied 568a

Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.



ZENDING EN ZEGEN

Slotlied 444: 1,2,3en5 (staande)

1 Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:

Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2 De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3 Zij, die gebonden zaten

in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten —
begroeten 't morgenrood.

5 Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:

Hij komt de volken troosten,

die eeuwig heersen zal.

Zegen (gezongen AMEN)
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A - men, H | Imen, a4 = IMen.

MEDEDELINGEN
Koffiedrinken
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven
drinken en elkaar te ontmoeten.



Kerkdiensten
Zondag 21 December 2025 om 10.00 uur in de kerk van Nieuw Vossemeer In
deze dienst gaat ds. Marina van der Zwaag voor.

Nieuw Kerkenraadslid

De Kerkenraad vindt het bijzonder fijn dat ze u een nieuwe penningmeester
voor het College van Kerkrentmeester kan voorstellen.

Mw. Lenneke van der Houwen is bereid toe te treden tot het College van
Kerkrentmeester.

Op 21 december as zal de benoeming, tijdens de dienst in Nieuw-Vossemeer,
plaats vinden door ds. Marina van der Zwaag.

Heeft u bezwaren tegen deze benoeming, dan kunt u dat voor 18 december as
kenbaar maken bij de kerkenraad.

Lia Rozendaal, wnd. scriba.

Aanvang kerkdienst

In de kerk ontmoeten we elkaar. Het is daarom van grote waarde om, voor de
kerkdienst begint, te vragen naar elkaars Wel en Wee.

Maar 5 minuten voor aanvang van de dienst zal de organist gaan spelen, als
voorbereiding op onze ontmoeting met God.

Daar wordt graag in stilte naar geluisterd.

Daarom zou het fijn zijn om voortaan, zodra de organist gaat spelen onze
gesprekken te beéindigen en na afloop van de dienst voort te zetten.

Volg ons op: facebook (@pghnv) en Instragram (@pknhnv) of www.pghnv.nl/
Berichtjes sturen naar: pghnv@gmail.com
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